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Inburgeringsles voor een importbruid* 
 
Nederland heeft heel hoge normen en waarden. Zeker voor huisvrouwen. Hun huis moeten 
ze schoon houden en het eten dat ze koken moet gezond en voedzaam zijn. Ze moeten 
kunnen voorlezen aan hun kinderen. Ze moeten ook naar de moederavonden op de scholen 
van hun kinderen. 
Je begrijpt dus dat Nederland een heel ander land is dan jouw land. Nederland is dan ook – 
met een heel moeilijk woord – geëmancipeerd! Er zijn wel één miljoen huisvrouwen! Die 
zorgen heel goed voor hun man en kinderen, dag en nacht. Als ze tijd over hebben gaan ze 
vaak naar de school van hun kinderen, als leesmoeder, rekenmoeder of overblijfmoeder. 
Soms zijn ze zelfs oversteekmoeder! Er zijn namelijk veel auto’s in Nederland. 
In die auto’s zitten vaders, op weg naar hun werk om geld te verdienen. In jouw land zitten 
vast niet zoveel vaders in auto’s om geld te gaan verdienen. In jouw land verdienen de 
mannen ook vast niet zó veel geld als de mannen in Nederland.  
Soms zitten in die auto’s vrouwen. Dat zijn vrouwen die huisvrouw zijn én een betaald 
baantje hebben. Dat is zwaar, want de zorg voor vader en kinderen mag er in Nederland 
natuurlijk niet onder lijden. Dan krijg je criminaliteit en dat willen die vrouwen niet. Ze hebben 
dan ook altijd vreselijk veel haast. Het is dus maar goed dat er oversteekmoeders zijn in 
Nederland.  
Wat je ook vast niet kent in jouw land is mantelzorg. Dat betekent dat veel vrouwen ook nog 
voor hun familieleden en buren zorgen. Niet voor geld maar omdat ze zich verantwoordelijk 
voelen. Verantwoordelijkheid is in Nederland heel belangrijk, vooral voor vrouwen. Daarom 
kiezen veel vrouwen daar ook voor. Dat heet individuele keuzevrijheid. En dat is een heel 
belangrijke westerse waarde. Ook mannen respecteren die waarde. Zij kiezen dus ook 
individueel, voor status en geld. 
Vrouwen krijgen gelukkig veel terug voor al hun verantwoordelijkheden in huis, op school en 
in de mantelzorg. Als ze in elkaar geslagen worden mogen ze naar een opvanghuis en als ze 
heel ongelukkig zijn krijgen ze pillen. In jouw land krijgen vast niet zó veel vrouwen pillen. In 
Nederland zijn het er wel 500.000 ! Veel hè! 
Je wilt vast weten wat voor opleiding je moet hebben om in Nederland huisvrouw te mogen 
worden. Toen Nederland nog niet geëmancipeerd was deed het er niet zoveel toe, maar nu 
zijn de eisen natuurlijk veel hoger. Het beste is de universiteit, maar met een middelbare of 
hogere beroepsopleiding maak je ook wel een kans om voor mannen en kinderen te mogen 
zorgen en zo je bijdrage te mogen leveren aan het in stand houden en doorgeven van de 
westerse moraal. Over die moraal – dat is een soort waarde met een lange geschiedenis – 
zullen we het in de volgende les hebben. Dan behandelen we ook hoe je in Nederland géén 
huisvrouw met of zonder baantje kunt worden. We waarschuwen je maar vast dat dát niet 
eenvoudig is. 
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